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ROTONDE 
Rotonde is een gezamenlijk kerkblad van de Walfriedgemeenschap van de R.K. 
Hildegard van Bingen parochie en de Protestantse Gemeente Damsterboord. De 
eindverantwoordelijkheid voor deze uitgave berust bij het bestuursoverleg van de 
locatieraad Walfried van de Hildegard van Bingenparochie en de kerkenraad van 
Damsterboord. 

 
REDACTIE ROTONDE 

Kopij inleveren bij:           Margreeth Nagel                         311 1260   
                       Tini van Rein 
E-mailadres:                redactie@kerkbladrotonde.nl 
Redacteur:                 Anneliese Smoorenburg 
Administratie:              Margreeth Nagel                         311 1260  
E-mailadres:                administratie@kerkbladrotonde.nl  
Banknr.  NL 83 INGB 0008 2390 64 t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord   
                                         o.v.v. bijdrage Rotonde        
Uw vrijwillige bijdragen zijn van harte welkom!  
  
 
PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD               
website:                  www.damsterboord.nl 
Predikant:                  ds. J. Wilts, janwilts@damsterboord.nl          280 8863  
                       Tel. bereikbaar: zie pagina Damsterboord 
Scriba:                   Janny Wieringa                            541 4587 
                       scriba@damsterboord.nl   
Postadres:                  Postbus 9145, 9703 LC Groningen                            
Banknr. Diaconie: NL 28 INGB 0000 847 490 t.n.v. Diaconie Damsterboord 
Ledenadministratie:          Mw. S. Kuper                            541 3089 
                       ledenadministratie@damsterboord.nl  
Koster Stefanuskerk:           Reinder de Jager                       06-50589117 
                       koster@damsterboord.nl 
 
WALFRIEDGEMEENSCHAP – H. HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE  
Website                  www.hildegardparochie.nl  
Pastoor:                      Arjen Jellema                        06-12717774 
                       pastor.jellema@hildegardparochie.nl 
Secretaris:                vacant 
                       secr.walfried@hildegardparochie.nl  
Budgethouder:                Joop van Dieren                                                  0594769004 
Ledenadministratie:             e-mail: walfriedledenadm@gmail.com  
Banknr. NL 08 INGB 000 246 5131 t.n.v. Penningm. Walfriedparochie Groningen  
 
Emmauskerk               Ra 4, 9733 HS Groningen                  541 2115 
Bespreken zaalruimte:  e-mail:emmausgroningen@gmail.com en  

per telefoon. 
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ROTONDE informatie 
Het eerste gedeelte van ROTONDE bevat informatie van en voor alle kerken. Het 
tweede en derde gedeelte bevatten uitsluitend informatie over de afzonderlijke 
kerken.  
 

Rotonde verspreiden we in principe gratis. Mocht u ons blad 
niet ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze 
administratie.  
Voor de inleverdata verwijzen wij u naar de kaders aan het eind 
van de desbetreffende gedeeltes.  
Te laat ingeleverde kopij kan om technische redenen niet meer 
geplaatst worden.  
 
 

Digitale Rotonde 
Sinds januari 2020 staat elke nieuwe Rotonde op de website, de papieren Rotonde 
bestaat ook nog. Het is mooi om Rotonde met een kleurig omslag te zien, en ook 
de foto’s komen beter tot hun recht. 
Middels een nieuwsbericht stuurt de redactie u een bericht wanneer de nieuwste 
Rotonde online staat op de website. 
 
 
Rotonde Nieuwsbrief 

 
 
 
 
U kunt daarnaast ook nog steeds de papieren Rotonde blijven ontvangen; als u die 
wilt opzeggen stuur dan een mail aan: administratie@kerkbladrotonde.nl met in de 
onderwerpregel: opzegging papieren Rotonde.  
 
 
 

Wilt u voortaan gebruik maken de attenderingsservice, stuur dan een 
e-mail naar 1 van de onderstaande adressen: 
Damsterboord: naar informatie@damsterboord.nl met in de 

onderwerpregel: digitale rotonde 
Walfriedgemeenschap: schrijf uzelf in via:  

http://bit.ly/Walfried-Rotondenieuwsbrief 

mailto:administratie@kerkbladrotonde.nl
mailto:informatie@damsterboord.nl
http://bit.ly/Walfried-Rotondenieuwsbrief
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OECUMENISCHE VIERINGEN  
De oecumenische diensten worden voortaan niet meer maandelijks gehouden, in 
plaats hiervan 2 keer per jaar. 
• De oecumenische diensten met een R.K.-voorganger vinden plaats in de 

Emmauskerk 10.30 uur. 
• De oecumenische diensten met een Protestantse voorganger in de 

Stefanuskerk om 10:00 uur. 
• De pioniersplek Overstag heeft elke eerste zondag van de maand een Samen 

Ontdekken! Viering in CBS ’t Kompas. Inloop vanaf 11:00 uur. 
 
 
GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER/ EREDIENSTEN 
 
 

7 april 2024 

1e na Pasen 

1 Petrus 2,2 
Psalm 81,2-3 of  
Openbaring 7,2-12(17)  
[Genesis 32,22-32 

Jesaja 26,1-13 
Psalm 111  
1 Johannes 5,1-6 
Johannes 20 (19)24-31 

14 april 2024 
2e na Pasen 
 

Psalm 33,5b-6a  
Openbaring 21,9-23 1 Petrus 
2,21b-25 
Johannes 10,11-16 

Micha 4,1-5 
Psalm 98  
1 Johannes 1,1-7 
Johannes 21,15-24 

21 april 2024 
3e na Pasen 
 

Jesaja 40,26-31 
1 Petrus 2,11-20 
Psalm 111,9 
Johannes 16,16-23a 

Ezechiël 34,1-10 
Psalm 65 
1 Johannes 3,1-8 
Johannes 10,11-16 

28 april 2024 
4e na Pasen 
 

Openbaring 14,1-7(8) 
Jakobus 1,17-21 
Psalm 118,16a.15c 
Johannes 16,5-15 

Deuteronomium 4,32-40 
Psalm 119,17-24 
1 Johannes 3,18-24 
Johannes 15,1-8 
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Emmaüsgangers 

Als ik bij mijn grootouders in Driebergen op bezoek was, werd mijn oog altijd 
getrokken door een tamelijk groot schilderij in bruinachtige tinten. Er waren drie 
mannen op te zien, ze zaten aan tafel en een vierde persoon zorgde ervoor dat ze 
wat te eten en te drinken kregen. Omdat het schilderij boven de lage kast in de 
woonkamer hing, leek het op een bepaalde manier alsof de mannen aan de tafel in 
de gaten konden houden wat er bij ons verscheen aan spijs en drank...  Ik moet 
daar nog wel eens aan denken als ik het schilderij ergens weer tegenkom. De 
Emmaüsgangers van Rembrandt is toch werkelijk een van de bekendere werken 
van de schilder, zodat deze afbeelding regelmatig als illustratie te zien is. Dan valt 
wel op dat mijn grootouders het schilderij geruime tijd moeten hebben gehad, de 
originele kleuren zijn in ieder geval mooier dan in mijn herinnering. 

Toch is het thema van de Emmaüsgangers me altijd dierbaar gebleven en wat is 
het dan een bijzonder toeval dat jaren later een van de kerken waar ik werken mag 
de Emmauskerk blijkt te heten. Het evangelie over de vrienden van Emmaus is een 
mooi verhaal en ook een diepzinnige vertelling over de manier waarop de Heer 
soms in ons leven aanwezig kan zijn. Maar hebben we ook de kracht en de 
opmerkingsgave om dat te herkennen? De mannen die vol verdriet en frustratie 
over de veroordeling en terechtstelling van Jezus terugwandelen van Jeruzalem 
naar Emmaus waren te zeer met zichzelf en de eigen gedachten bezig, om na te 
denken over wie de vreemdeling toch was die hun tochtgenoot werd en die ze door 
zijn woorden zoveel nieuwe kracht kon geven. Pas aan de maaltijd herkennen ze 
hem, door het breken van het brood... 

Felix Timmermans verwoordt deze ontmoeting op een bijzondere manier in zijn 
gedicht Emmaüs: 

“Heer blijf bij ons, de zon gaat onder.” 
Wij boden dan het avondbrood 
de vreemde man, die langs de baan 
met ons was meegegaan. 
En wijl Hij, ’t zegenend, de ogen sloot, 
gebeurde het: Zijn aangezicht 
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verklaarde in een Hemels licht, 
waarin Hij plotseling verdween... 
Dit was het wonder. 
Wij stonden weer alleen, 
doch vouwden blij onz’ handen. 
Het was alsof Hij door ons heen verdween 
en ’t licht in ons is blijven branden. 
Blijf zo in ons, o Heer, de zon gaat onder! 

De maaltijd om het samenzijn een extra dimensie te geven. De maaltijd ook als 
manier om God te ontmoeten. In eerste instantie denk ik aan het vieren van de 
Eucharistie, waarin die ontmoeting telkens weer plaatsvindt. Daar waar wij samen 
aan tafel mogen gaan, daar is de Heer bij ons. Dat is trouwens niet het aanvoelen 
van de Christenen alleen, al in het eerste verbond zijn er tal van verhalen, waarbij 
de maaltijd verwijst naar een ontmoeting met God. Meest bekend in dat verband 
zijn mogelijk de woorden van de profeet Jesaja die de eeuwigheid beschrijft en 
daarvoor het beeld van een feestmaal gebruikt. Iedereen is welkom, alleen de dood 
niet. Zo brengt de Heer ons eens samen, als aan een goedgevulde feestdis. 

En wie kent niet de icoon van de drie engelen van Rublev ( de gastvrijheid van 
Abraham). Ook daar is er sprake van een maaltijd. Drie mannen die bij de Eik van 
Mamre bij Abraham te gast zijn en als dank vertellen dat de zo gewenste 
stamhouder komen zal, ondanks de hoge leeftijd van Sarah. Overigens een verhaal 
dat ook door Marc Chagall in een vrolijk kleurig betekenisvol werk is verteld. In de 
drie engelen werd het bezoek van God zelf herkend. 

Samen aan tafel, als mensen onderling, aan een tafel waar een ieder zich welkom 
mag weten. Maar vooral ook ons realiserend, dat daar waar wij samen zijn, ook 
God aanwezig wil zijn, in verborgenheid maar betrokken. Dat we dat mogen 
ervaren, in ons leven en in ons vieren. Zo sluit ik af met een Paasgedicht van 
Michel van der Plas: 

Laat ons tot zijn gedachtenis 
nu samen eten, Kleopas, 
en vieren dat Hij bij ons is 
zoals het die avond was. 

Wij samen, maar niet meer alleen, 
sinds wij, onder ons eigen dak 
door onze warme tranen heen, 
het brood herkenden dat Hij brak. 
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Het was zijn lichaam en bloed, 
het was zijn lijden en zijn dood 
het was de liefde in overvloed 
en Gods genade levensgroot. 

Kom, leg het brood op tafel neer 
tussen ons in en bid met mij, 
en, Kleopas, Hij is hier weer, 
onvergelijkelijk nabij. 

Terwijl ons hart weer in ons brandt, 
genezen van ons diepst gemis, 
zitten wij samen, hand in hand, 
en vieren zijn verrijzenis 

Pastoor Arjen Jellema 
 
 
INTERKERKELIJKE BIBLIOTHEEK  

 
Op de oecumenische zondagen, als de viering in de 
Emmauskerk is, maken we weer een boekentafel en dan kunt 
u ook boeken lenen.  
Een overzicht vindt u in de catalogus, op het prikbord en op de 
boekentafel van de eerste zondag van de maand na de 
oecumenische dienst in de Emmauskerk.  
 
Zoals u weet, kunt u op de website van de 
Hildegardparochie/Walfriedgemeenschap en de website van 
PKN Gemeente Damsterboord alle boeken van de IBL vinden. 
Recent hebben wij het boekenbestand weer bijgewerkt. 
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Terugblik op Samen ontdekken van zondag 3 maart 

Deze keer gingen we hard aan de slag 
om voorbereidingen te treffen voor een 
feestmaaltijd.  
Een groepje was druk bezig om 
servetten te vouwen om de tafel 
feestelijk te versieren. Anderen maakten 
onder leiding van Mayke heerlijke 
gevulde hapjes in bladerdeeg, de 
zogenaamde samosa’s. En het was heel 
druk bij het uitkiezen van feestkleren. 
Ook waren er mensen die een bon 
maakten waarmee ze iets aan iemand 
wilden geven (zonder iets terug te 
verwachten).  

 
Het verhaal dat Jezus vertelt - over een 
heer die uitnodigingen had verstuurd voor 
een feestmaal - stond centraal. De gasten 
die hij had uitgenodigd melden zich een 
voor een af.  
De vraag is wat nu te doen, alles staat 
klaar. Hoe moeilijk is het om uit je eigen 
bubbel te stappen en anderen uit te 
nodigen, die normaal niet in jouw netwerk 
zitten. Daarom is er ook een groepje de 
straat op gegaan om mensen uit de wijk uit 
te nodigen voor de lunch. Hier werd door de 
meesten positief op gereageerd, men 
herkende het wel, dat opereren vanuit de 
eigen bubbel. Mensen vonden het een mooi 
idee maar voor nu kwam het niet goed uit. 
 
Het verhaal werd voorgelezen door Lex en 
tegelijkertijd uitgebeeld. Nadat ook nu een 
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aantal mensen de uitnodiging 
afsloegen vanwege andere 
prioriteiten zat de tafel uiteindelijk wel 
vol. Degenen die onverwacht een 
uitnodiging hadden ontvangen waren 
er heel blij mee.  

Hierna konden we allemaal aan tafel 
en genieten van de heerlijke lunch 
met de samosa’s die ondertussen 
klaar waren, soep van Jelle, salade 
van Baukje en Nienke, broodjes en 
zoals altijd de tosti’s. 

 

De volgende Samen ontdekken is zondag 7 april.  
Vanaf 11 uur is de inloop en ben je weer van harte welkom bij Samen ontdekken! in 
’t Kompas.  
Dan gaat het verhaal over Thomas die het feest van Pasen heeft gemist en bijna 
niet kan geloven dat anderen Jezus weer gezien hebben. Het thema is dan ook 
“twijfelen is oké!” 
Natuurlijk mag je altijd iemand meenemen. 

Ben je nieuwsgierig naar wat Samen ontdekken is? Kijk dan op onze website 
https://overstag-lewenborg.nl/ óf kom op de eerste zondag van de maand langs in ’t 
Kompas van 11-13 uur. 

Namens het team, Annie 

 
 
 
 

  
KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 5 mei 2024 t/m 1 juni 2024 dient 
u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 19 april 2024 
 
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl 

https://overstag-lewenborg.nl/
mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl
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Predikant: ds. Jan Wilts 
Telefoon: 050-2808863. U kunt te allen tijde bellen. Als ik er 
niet ben, krijgt u het antwoordapparaat. Spreek gerust in, dan 
bel ik terug. In de regel ben ik 's morgens vanaf 9 uur (maar 
niet op dinsdag) en rond 12:15 uur bereikbaar en ’s middags 
rond 17:30 uur. 
E-mailadres: janwilts@damsterboord.nl 
Vrije dagen: vrijdag en zaterdag. 
 
Rooster kerkdiensten 

zondag aanvang en 
kerk 

voorganger informatie 

beloken Pasen 
7 april  

10:00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

misericordia 
domini 
14 april  

10:00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Lieuwe 
Giethoorn 

 

jubilate 
21 april  

10:00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

cantate 
28 april  

10:00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Marga Baas  

rogate 
5 mei  

11:15 uur 
’t Kompas 
(school) 

Te gast bij 
Overstag/Samen 
ontdekken 

Geen kerkomroep 

 
 
Bij de kerkdiensten 
In de periode tussen Pasen en Pinksteren worden de evangelielezingen gekozen 
uit Johannes. Op 7 april is dat het gedeelte waar de leerlingen op de Paasdag 
bijeen zijn terwijl de luiken van het huis gesloten zijn (“beloken”) – hoofdstuk 20,19-
31. De volgende lezing (14 april) gaat over Petrus die geroepen wordt de schapen 
van Christus te weiden (Joh 21,15-24 – die tekst staat (in het Grieks) in de absis 
boven de zetel van de bisschop van Rome in de Sint-Pieterskerk aldaar).  

 
 

STEFANUSKERK  
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Dan wendt het rooster zich naar Christus die zelf de herder voor de schapen is: 
zondag jubilate, de zondag om te jubelen – Christus is de goede herder. In drie 
gedeelten wordt dat achtereenvolgens op zondag jubilate (ook wel zondag “Goede 
herder”) gelezen – dit B-jaar het tweede gedeelte: Joh 10, 11-16. 
De kerk zingt – er is zelfs een zondag die zo heet: “cantate”, zing! Het eerste lied op 
deze zondag is Psalm 98, dat begint met: zing! De evangelielezing is Johannes 
15,1-8. 
 
Op zondag 5 mei zijn we te gast bij Overstag in de school “Kompas”, Valreep 67. 
De inloop is vanaf 11.00 uur. 
 
agenda gespreksgroepen 
woensdag 10 april 19:45 uur, Gespreksgroep Stefanus, Kerkenheem 
woensdag 17 april 19:00 – 19:45 uur, Samenkring ’t Roer 
 

Wij gedenken 

HENNY BOS. Henny was één van de trouwe deelnemers van onze Samenkring in 
’t Roer. Henny is dinsdag 5 maart op 80-jarige leeftijd overleden. We hebben Henny 
leren kennen als een vrouw die in wat haar beperkt hield, een gulle lach kon tonen 
bij wat haar handen konden maken, bij wat haar ogen zagen, bij vrolijke muziek. 
Haar ogen konden glanzen. Ze koesterde de liefde en de warmte om haar heen.  
De uitvaart heeft op zondag 10 maart plaatsgevonden in het crematorium te 
Eelderwolde. 
In de kerk hebben we op die zondag het bekende lied “De Heer is mijn herder” 
gezongen. 
We wensen allen in rouw om Henny, bewoners en medewerkers van ’t Roer, 
familie, maatjes en vrijwilligers dat alle mooie herinneringen tot troost mogen zijn. 
Dat de gedachtenis aan Henny Bos gelouterd en gezegend mag zijn. 

ds. Jan Wilts 
 
vrije periode predikant: 22 april – 5 mei 
Nu mijn emeritaat nadert, betekent dat ook dat wij een andere woonruimte moeten 
zoeken. Die hebben we ook gevonden in een ander deel van de stad, 
Coendersborg.  
Na bijna 12 jaar in Noorddijk gewoond te hebben, gaan we dus verhuizen. Wij 
wonen prachtig in Noorddijk. Eerst op nummer 15-A, en sinds februari 2013 in de 
pastorie op nummer 14. Een ruim en sfeervol huis, een achtertuin vol vogels, 
noaberschap en kerkrentmeesters die goed voor ons huis (en ons) zorgen. 
 
In de periode van 22 april – 5 mei heb ik vrij met het oog op onze verhuizing. 
In mei en juni zal ik vanuit ons nieuwe huis mijn werk doen.  
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Mijn (bekende) telefoonnummer en e-mailadres verhuizen mee. 
 
Als u in die periode een predikant zou willen spreken, kunt u contact opnemen met  
* Mw. Ria van Dijk-Hilberts, tel: 050-5491349, e-mail: ha.hilberts@gmail.com. 
* Mw. Tiny Rienstra, tel: 050-5417391; e-mail: j.rienstra@hetnet.nl 
* Mw. Gré Busz, tel: 050-5414910, e-mail: greebusz@gmail.com 
* Mw. Christina Huisman, tel: 050-5426553; e-mail: christina.huisman@planet.nl 
Zij kunnen u doorverwijzen naar een waarnemend predikant. 
 
 
Beroepingscommissie in de startblokken 
De kerkenraad heeft op 27 februari jl. een beroepingscommissie ingesteld. Zij 
bestaat uit de kerkenraadsleden Christina Huisman, Immy Klöpping en Henk 
Heidekamp en de gemeenteleden Annie van Dam (vanuit Overstag), Fabian Keijzer 
(vanuit werkgroep eredienst), Nel Koopman en Truus Schoonhoven.  
In de kerkdienst van zondag 10 maart jl. is de commissie aan de gemeente 
voorgesteld en hebben we voor hen om een zegen gevraagd. Henk Heidekamp is 
voorzitter, Truus Schoonhoven secretaris. 
De commissie heeft tot taak een voordracht te doen aan de kerkenraad van 1 
kandidaat die past bij het profiel voor de nieuwe predikant. Wanneer de kerkenraad 
de voordracht heeft overgenomen, vindt er een kennismaking plaats van de 
voorgedragen kandidaat met de gemeente. Daarna zal de kerkenraad zo mogelijk 
definitief beslissen over de voordracht en een beroep uitbrengen.  
Inmiddels heeft de commissie een training ontvangen en is zij begonnen met de 
werkzaamheden. Een eerste stap in het proces is het verzamelen van namen van 
mogelijk geschikte kandidaten. Gemeenteleden kunnen dan namen indienen bij de 
commissie. U hoort ook hierover binnenkort meer.  
Op de website https://damsterboord.nl/onze-gemeente/onder het kopje 
‘beroepingswerk’ vindt u alle informatie over het beroepingswerk, waaronder de 
profielschetsen. 
 

Lieuwe Giethoorn, voorzitter kerkenraad 
 
 
Geef namen door aan de beroepingscommissie! 
Als ds. Jan Wilts vanaf de zomer met emeritaat gaat, hopen we natuurlijk dat er 
snel een nieuwe predikant voor onze gemeente wordt gevonden. De kerkenraad 
van Damsterboord heeft daarom een beroepingscommissie ingesteld. Deze 
commissie bestaat uit kerkenraadsleden en gemeenteleden: Henk Heidekamp 
(voorzitter), Truus Schoonhoven (secretaris), Annie van Dam, Christina Huisman, 
Fabian Keijzer, Immy Klöpping en Nel Koopman. Op zondag 10 maart zijn zij 
voorgesteld aan de gemeente. De beroepingscommissie gaat nu op zoek naar 

mailto:ha.hilberts@gmail.com
mailto:j.rienstra@hetnet.nl
mailto:greebusz@gmail.com
mailto:christina.huisman@planet.nl
https://damsterboord.nl/onze-gemeente/
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kandidaten, op basis van de profielschetsen die de kerkenraad na bespreking op 
een gemeenteberaad heeft vastgesteld. 
 
Gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd om namen van predikanten die hen 
geschikt lijken door te geven aan de beroepingscommissie. Heeft u een 
(aankomend) predikant in gedachten waarvan u denkt dat hij of zij goed bij 
Damsterboord zou passen? Stuur dan een mailtje naar het e-mailadres van de 
beroepingscommissie: beroeping@damsterboord.nl. Of spreek één van de leden 
van de beroepingscommissie persoonlijk aan. 
 

Fabian Keijzer, voorzitter beroepingscommissie 
 
 
Afscheidsdienst ds. Jan Wilts op 23 juni 2024  
 
Langzaam maar zeker komt het moment dichterbij waarop ds. Jan Wilts onze 
gemeente zal verlaten wegens emeritaat. Dit afscheid zullen wij natuurlijk niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan. Er is alle reden voor een feest! Samen mogen we 
terugkijken op een inspirerende en vruchtbare periode in het leven en werken van 
onze gemeente. Dat willen we graag met Jan en zijn gezin vieren.  
De kerkenraad heeft een feestcommissie ingesteld die de afscheidsviering zal 
voorbereiden.  
Inmiddels is de datum van de afscheidsdienst bekend. Deze dienst vindt plaats op 
zondag 23 juni 2024 om 14:00 uur in de Stefanuskerk. Aansluitend zal er een 
receptie zijn in en om Kerkenheem, waarin ieder gelegenheid krijgt om persoonlijk 
van Jan en Antje afscheid te nemen. 
In de week daaraan voorafgaand zal er een feestavond worden belegd voor en met 
gemeenteleden om het afscheid samen te vieren. Dit feest zal plaatsvinden op 
vrijdag 21 juni, vanaf 18:00 uur (met vegetarisch buffet), inloop vanaf 17:00 uur.   
Voor vragen en suggesties kunt u zich wenden tot de commissie, per adres 
scriba@damsterboord.nl   
U hoort hierover nader via de bekende kanalen (Rotonde, Kerk in Stad, de website 
en de Nieuwsbrief). 
 
 
Uit de kerkenraad van 27 februari 2024 
Als bezinningsonderwerp is gesproken over een artikel uit het tijdschrift Petrus 
m.b.t. vasten in de 40-dagen tijd.  
De beroepingscommissie bestaande uit 7 personen is bekend en wordt met 
instemming door de kerkenraad begroet. De ‘bevestiging’ zal op zondag 10 maart in 
de dienst plaatsvinden.  De training zal op zaterdag 9 maart plaatsvinden.  
Een voorstel van de werkgroep eredienst wordt besproken: Doopvont en paaskaars 
horen bij elkaar, dit is een liturgische traditie. Ze staan nu links. De plaats van de 

mailto:beroeping@damsterboord.nl
mailto:scriba@damsterboord.nl
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bloemen is nu beter voor de digitale uitzendingen; dit was al eerder gedaan op 
verzoek van de koster. De plaats van de bloemen houden we nu voorlopig zoals het 
is. Er wordt al nagedacht over een nieuwe lezenaar. De oude is klein en wiebelig. 
De kerkrentmeesters gaan dit verder uitwerken.  
De jaarrekening 2023 van de Diaconie wordt besproken en goedgekeurd. Hij is nog 
niet eerder zo vroeg klaar geweest. Besproken wordt dat het ‘2-sporenbeleid’ van 
collecteren (in zakje en digitaal) geleid heeft tot extra collecteopbrengsten.  
Er is gesproken over de diensten in de paascyclus in de stille week en met Pasen. 
Het idee werd geopperd om een vroege paasdienst te organiseren bij zonsopkomst. 
Omdat het erg kort dag is wordt besloten dit idee voorlopig even te parkeren tot 
volgend jaar en daar dan tijdig mee te beginnen.  
De afscheidsdienst van ds. Jan Wilts zal plaatsvinden op zondag 23 juni. Er zal een 
commissie worden gevormd om de dienst voor te bereiden. Ook voor de organisatie 
van de Kerkendag van de Ring Groningen wordt een commissie gevormd. 

 
Thole Jan Wieringa 

 
Bericht van de diaconie 
Als diaconie Damsterboord willen we iets met u delen. 
Net als bij velen bestaat er ook bij ons een gevoel van onmacht met betrekking tot 
al het oorlogsleed om ons heen. We vragen met regelmaat, en ook weer rond de 
Pasen uw aandacht voor de bevolking van Oekraïne.  
Daarnaast is het conflict tussen Israël en Palestina, en de humanitaire ramp die 
zich afspeelt in Gaza verschrikkelijk.  
De diaconie steunt Kerk in Actie (KIA) waarbij noodhulp geleverd wordt in Gaza-
stad. Daar staat een mobiele gezondheidskliniek die door KIA wordt gesteund. Ook 
is er steun voor projecten op de Westelijke Jordaanoever (met name voedsel en 
noodhulp) en een aantal projecten in Israël.  
Wat kunnen we als individu doen aan deze vreselijke situatie? Er zijn een aantal 
organisaties die we onder uw aandacht willen brengen.  
‘Rabbi’s for human rights’ is een groep van meer dan 100 rabbi’s die zich inzetten 
voor een vreedzame samenleving, voor sociale rechtvaardigheid en rechten van 
Palestijnen. Deze organisatie wordt gesteund door Kerk in Actie.  
Daarnaast zijn er de organisaties ‘Women of the Sun’ en ‘Woman Wage Peace’, 
gezamenlijk genomineerd voor de nobelprijs voor de vrede. Ook deze organisaties 
kunt u financieel steunen.  
Ook is er de organisatie ‘Tent of Nations’. Een vredesproject van de Palestijns 
christelijke familie Nassar. U kunt meer informatie vinden op de website 
www.tentofnations.nl  
Tenslotte kunt u kijken op de site van SIVMO, waar u informatie kunt vinden over 
meer organisaties die zich inzetten voor vrede.  
 
 

http://www.tentofnations.nl/
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Bloemengroet 
De bloemen zijn gegaan naar mevr. Van der Deen, fam. Mulder, dhr. G. Hielema en 
mevr. C. Huisman. 
 
Collecte voor het voetlicht: Kindervakantieweek Roemenië 
De meivakantie ligt bij ons in het verschiet en de zomervakantie lijkt nog ver weg, 
maar toch collecteren we al voor deze zomervakantie.  
In Roemenië duurt de zomervakantie wat langer dan hier. Niet iedereen is in de 
gelegenheid om daadwerkelijk vakantie te vieren. En hoewel het misschien heel erg 
leuk lijkt, zo’n lange vakantie, de verveling kan dan ook weleens toeslaan. In het 
dorpje Vaida Camaras organiseert de kerk dan ook altijd een kindervakantieweek. 
Er zijn allerlei activiteiten die kinderen kunnen doen zodat ze tóch een beetje dat 
vakantiegevoel hebben en nèt weer even iets andere activiteiten doen.  
Help mee om dit mogelijk te maken! 
 
Collectes januari-februari 2024 

Betheljada €  197,35 
KiA Nederland samen tegen armoede €  191,65 
PKN - kennis over pionieren  €    92,85 
De Luisterlijn (voorheen Sensoor) €  133,55 
KiA Bangladesh beter bestand tegen 
klimaatverandering 

€  158,65 

Noodhulp KiA voor gestrande vluchtelingen 
Griekenland 

€  150,75 

Friese Rijders (Oekraïne) €  354,57 
Gasthuis Groningen €  196,25 

 
 

Autovervoer 
Wilt u autovervoer naar de kerk?  
 
U kunt het volgende nummer bellen: 
J. en T. Rienstra   tel: (050)5417391 
 
 
 
 
  KOPIJ INLEVEREN: 

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van  5 mei 2024 t/m 1 juni 2024 dient 
u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 19 april 2024 
 
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl 

mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl
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BEREIKBAARHEID VAN DE WALFRIEDLOCATIE 
 
Pastores voor de Walfriedgemeenschap zijn:  
Arjen Jellema    - tel: 06-12717774 - pastor.jellema@hildegardparochie.nl 
Myriam Oosting  - tel: 06-39175000  
 
Voor verdere adressen zie ook pagina 2 van deze Rotonde of de website: 
www.hildegardparochie.nl  

 
 

•  Tel. Emmauskerk (alg.)  050-5412115 
@   E-mail secr.walfried@hildegardparochie.nl 

 
Ook onderstaande mensen kunt u altijd bellen voor inlichtingen over onze 
parochie:  Mw. Trees Brugmans 050-5413025 

 
✉ Digitale nieuwsbrief van de Walfriedgemeenschap ontvangen. 

U kunt zichzelf hier inschrijven: https://bit.ly/aanmelden-niewsbrief-bladen  
 
 
WALFRIEDGEMEENSCHAP 
• Zie voor de lezingen pagina 3. 
• De kerkdiensten worden gehouden in de Emmauskerk in Lewenborg, Ra 4, 

voor zover niet anders wordt aangegeven. 
• De kerk is elke woensdagmorgen van 10:00 – 11:30 uur open voor een kopje 

koffie of thee, een bezoekje aan de kerkruimte voor het aansteken van een 
kaarsje of voor het vinden van informatie. Of gewoon voor een gezellig praatje 
met anderen! U bent van harte welkom! 

• Bespreken zaalverhuur per e-mail: emmausgroningen@gmail.com en  
per tel: 5412115. 

  

 
R.K. WALFRIEDGEMEENSCHAP binnen 
de 
HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE 
Emmauskerk, Ra 4, Lewenborg, tel. 
5412115 
  

* Zie voor de adressen en voor de berichten 
Die voor de kerken gelden, pagina 2 e.v. 

mailto:pastor.jellema@hildegardparochie.nl
http://www.hildegardparochie.nl/
mailto:secr.walfried@hildegardparochie.nl
https://bit.ly/aanmelden-niewsbrief-bladen
mailto:%20emmausgroningen@gmail.com
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VIERINGEN WALFRIED APRIL 2024 

Datum/kerk Tijd Viering Voorganger & 
bijzonderheden 

Zondag 7 april 
Emmauskerk 

11:15 uur 
woord- en 
communieviering 

pastor Myriam Oosting 

Zondag 14 april 
Emmauskerk 11:15 uur eucharistieviering pastoor Arjen Jellema 

Zondag 21 april 
Emmauskerk 11:15 uur 

woord- en 
communieviering 

em. pastor Hilda van 
Schalkwijk 
m.m.v. het Emmauskoor 

Zondag 28 april. 
Emmauskerk 11:15 uur 

woord- en 
communieviering pastor Myriam Oosting 

Zondag 5 mei 
Emmauskerk 11:15 uur 

woord- en 
communieviering 

em. pastor Hilda van 
Schalkwijk 

 
 

MAANDELIJKSE KOFFIEOCHTEND 
Op dinsdag 2 april 2024 zal in de Emmauskerk weer de 
maandelijkse koffieochtend van 10 tot 12 uur plaatsvinden. U 
bent van harte welkom om aan te schuiven. 

 
 
Uit de Walfriedraad….van maart 2024 
Als u dit leest hebben we de Paasdagen waarschijnlijk alweer achter ons gelaten en 
gaan we richting Pinksteren 
In de Walfriedraad van 13 maart hebben we het uitgebreid gehad over het 
voornemen om te stoppen met de Rotonde en volledig over te gaan op de Vierkant; 
het parochie-brede blad van de Hildegardparochie, waar wij deel van uitmaken. 
Deze stappen worden zeer zorgvuldig en in goed overleg besproken en genomen. 
We hebben ook gesproken over de donatie die is binnengekomen ten bate van het 
“ouderenwerk”. Suggesties hierover kunt u kwijt bij de Walfriedraad of via de 
koffieochtend van Lies en Mayke 
 
Naast allerlei praktische zaken rond (Palm)Pasen en het gebruik van de kerkzalen 
hebben we het natuurlijk ook gehad over het gerepareerde orgel; dankzij alle acties 
en gulle gevers is het meeste van de benodigde gelden binnen, voor het restant 
staat de Parochie borg, maar we hebben nog een idee voor geldinzameling 
namelijk een soort orgelmarathon of –concert, waarbij we bespelers van ons orgel 
willen vragen om een kwartier, halfuurtje of uur te spelen terwijl belangstellenden 



 
 
 
 

18 

luisteren (en meezingen misschien?) De deurcollecte en het koffie/theegeld komt 
ten goede van de reparatie. 
Hierover leest u later meer, het concept staat nog maar net in de steigers. 
Wilt u meehelpen met de voorbereiding dan kunt u zich wenden tot Joop van Dieren 
( dierenj@xs4all.nl ) 

Namens de Walfriedraad, Rita Bergman    
 
 
ORGEL EMMAUSKERK KLINKT WEER ALS EEN KLOK! 
Nadat het opviel dat het orgel niet in zijn beste doen was, bleek al snel dat 
ongedierte een plekje had 
gevonden in de balgen van het 
orgel. Daarmee klonk het orgel 
natuurlijk niet meer zoals we dat 
gewend waren, en hebben we 
ons een tijd gered met muziek 
van andere instrumenten. Maar 
het orgel werd wel degelijk 
gemist.  
De reparatie van de schade 
bleek echter tot een grote 
kostenpost te leiden.  
Alles bij elkaar ongeveer € 
7000,- een rekening waar je in 
deze tijd natuurlijk niet op te 
wachten zit.  
 
Met vallen en 
ongediertewerende geluiden is 
zeker gesteld dat de beestjes 
niet terug zouden komen en 
uiteindelijk na een degelijke 
aanbestedingsronde is gekozen 
voor Mense Ruiter om het orgel 
te laten repareren. 
 
Natuurlijk zagen we op tegen de kosten. Maar fantastische initiatieven zoals het 
“orgeldiner”, georganiseerd door Mayke en Piet en de muziekavond van Chris, 
mooie donaties van het Emmauskoor, het KBO en van al die anderen die mee 
hebben gedeeld in de kosten, hebben ervoor gezorgd dat meer dan de helft van het 
totale bedrag vanuit de gemeenschap is gekomen. Hiermee blijkt maar weer eens 
dat we met elkaar en voor elkaar doen. 
 

mailto:dierenj@xs4all.nl
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Inmiddels wordt de zang weer begeleidt door het orgel van de Emmaus. Iedereen 
die een steentje heeft bijgedragen aan het herstel wil ik hierbij graag bedanken! 
 
Namens de Walfriedgemeenschap, 
Mark Brugman 

 
 
 
 
 
 
  

KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 5 mei 2024 t/m 1 juni2024 
dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 19 april 2024 
 
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl 

mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl
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Mensen zullen opstaan 
 
Mensen zullen opstaan  
tegen onrechtvaardigheid; 
volgen het verhaal 
dat naar een nieuwe toekomst leidt. 
Mensen zullen opstaan, 
zullen opstaan wereldwijd. 
 
Denk aan alle mensen 
die gewond zijn of verzwakt; 
van wie ook het laatste 
restje hoop wordt afgepakt; 
keer op keer vernederd, 
als gebroken riet geknakt. 
 
Denk aan alle mensen 
zonder kracht om op te staan; 
die voorgoed gevallen 
door het leven moeten gaan. 
Kent een God het onrecht 
dat een mens wordt aangedaan? 
 
De allermooiste dromen 
gaan met tegenslag gepaard. 
Je struikelt over stenen 
als je naar de sterren staart. 
Leven is de moeite 
van het vallen méér dan waard. 
 
Mensen zullen opstaan  
tegen onrechtvaardigheid; 
volgen het verhaal 
dat naar een nieuwe toekomst leidt. 
Mensen zullen opstaan, 
zullen opstaan wereldwijd. 
 
Marcel Zagers, 2008 
 
 


